
Welkom bij onze spreektijd voor het behoudt van A.T.V 
KWEEKLUST! 
 
Onze voorvaderen hebben geploeterd en gestreden om Rotterdam op te bouwen waaronder de 
volkstuinen, onze A.T. V . Kweeklust moest al ruim 70 jaar geleden verkassen naar onze huidige 
plaats aan het toepad 85.  Het is aan ons en aan jullie als gemeenteraad om A.T.V Kweeklust te 
behouden voor de toekomst. Ga voor een tunnel te gaan i.p.v een brug. Kies voor het behouden van 
een goede mentale gezondheid , ga voor  fysieke gezondheid. STOP deze belachelijke plannen, 
waarin we niet zijn meegenomen in het proces. Er moet met ons gepraat worden en NIET OVER 
ONS! We zijn in NEDERLAND nog steeds een DEMOCRATIE. VOLKSTUIN  KWEEKLUST, IS ALS 
ROTTERDAM ZONDER FEYENOORD. Het weghalen van Kweeklust ,de  Natuur, een brug waar 
niemand op zit te wachten, HET MAAKT MEER KAPOT DAN JE LIEF IS! Stop! De toekomst waarin, 
rust, mentale gezondheid, een leven zonder stress,  groen, natuur, en biodiversiteit hoog in het 
vaandel staat en moet staan verwacht ook acties daaromtrent. . In 2018 is mijn broer, mijn held, de 
zorgzaamste broer ooit overleden na keihard te hebben gestreden. Zijn leven heeft in het teken 
gestaan van samen zijn, nieuwe dingen ondernemen  er zijn voor anderen zijn. Toen hij nog bij ons 
was zijn we op zoek gegaan naar een stukje groene parel. Helaas vonden wij een prachtige plek op 
Kweeklust, nadat hij er niet meer was. Mijn oma heeft het gelukkig nog mee kunnen maken, al was het 
maar even. Als zij bij ons was op kweeklust voelde ze zich dicht bij hem en kon zo aan hem denken 
op een ontspannen manier. Het hebben van een plekje op Kweeklust heeft zowel mijn moeder als mij 
innerlijke rust gegeven. Het gemis is ontzettend groot. Zonder de hulp van mijn moeder ,puck( hond) 
en het hebben van een plek op de tuin, weet ik niet hoe het met mij was gegaan na het verlies van 
mijn broer. Het werken in de tuin, maakt je hoofd leeg, je komt tot rust, kan beter nadenken, het 
werken in de tuin werkt stress verlagend en brengt mensen dichter bij elkaar. Al het groen verkoelt niet 
alleen kweeklust maar een groot gedeelte van Rotterdam. De vele bomen zorgen voor schaduw, we 
hebben zeldzame vleermuizen ( beschermende) en vele andere dieren die we moeten beschermen. 
Dit doe je niet op een kunstveld en 2 bomen.  Wat we ook hebben in onze tuin is verse groenten die 
mijn moeder verzorgt en opkweekt in haar moestuin. Zij is daar veel tijd aan kwijt, waarom hoor ik u 
denken omdat het gezond is, ze kan ons voorzien in eigen groente, wat niet uit afrika gehaald moet 
worden, het helpt de hoge kosten te voorkomen die het kopen van eigen groente etc .met zich 
meebrengt. Maar vooral het is onbespoten en gezond. Ik woog 7,7maand geleden ruim 127,7 kilo en 
ben in 8 maand 60 kilo afgevallen. Het bezig zijn in de tuin, fysiek zwaar, maar dankbaar  werk, het 
gezonde eten wat mijn moeder verbouwt, het er zijn voor anderen, samen activiteiten ondernemen 
voor  op de tuin, de buurt, het zorgen voor elkaar. Het is niet een stukje grond waar overheen gewalst 
kan worden, we zijn mensen, die zorgen voor elkaar, de natuur, de vogels, natuurlijk ook onze eigen 
stukje  groene parel in Rotterdam. Onze tuin bij Kweeklust. Waar je hard werkt , waar je huilt en lacht 
waar je meer met elkaar verbonden bent dan waar dan ook. Kweeklust is een plek waar je 
herinneringen maakt. Zorg ervoor dat A.T.V Kweeklust kan blijven bestaan voor ons, voor de 
generaties na ons. Zorg ervoor dat mentale gezondheid, het beschermen van natuur , Onze 
Kweeklust, waar je tot rust  komt en waar iedereen welkom is kan blijven bestaan. Maak daar eens 
prioriteit van .NIET LULLEN MAAR POETSEN.   
 
 
 
 
Tenslotte  willen wij u dit nog meegeven!  
 
Een kalm, bescheiden leven  
verschaft meer geluk dan een 
 succesvol bestaan 
 vol ambitie, dat gepaard gaat met aanhoudende onrust 
 
 
ALBERT EINSTEIN 
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