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Ik trek mij geleidelijk aan steeds verder terug uit dit systeem wat wij hier hebben in
Nederland. Dit betekent dat ik altijd menselijk zal blijven en altijd bereid zal zijn een
ander te helpen als dit in mijn vermogen ligt. Maar waar ik niet meer aan meedoe is
leugens en bedrog, valsheid in geschriften, oplichting, afpersing en dwaling. Daar doe
ik niet meer aan mee.

En de reden dat ik u dit vertel is het volgende: Ik heb gemerkt dat in het publieke
domein bestuurders allerlei excuses en drogredenaties verkondigen die bij nader
onderzoek niet waar blijken te zijn. Zo blijkt geld uit een toetsenbord te komen en zo
zijn alle overige voorzieningen betaald met dat fictieve geld.

En dit betekent dat alles wat wij doen dat moeten wij ook nog een keer terugbetalen.
Dus alle goederen en diensten die zijn al verricht, die bestaan al, en vervolgens
worden we in slavernij gedrongen om het allemaal nog een keer te betalen. Dat is een
zeer ongeoorloofd tijdsverlies. Dat betekent dat levenstijd in feite van mij wordt
gestolen.

Bovendien omdat ik in een schuldpositie verkeer ben ik onmachtig ten opzichte van
mijn eigendommen. Dat houdt in dat al mijn eigendommen op enig moment verbeurd
kunnen worden verklaart omdat ik de achterliggende schuld, die fictief is, niet meer
zou kunnen betalen. U begrijpt met deze uitleg, als u het goed tot zich door laat
dringen dat dit onaanvaardbaar is. Het betekent dat ik mijn levenstijd moet besteden
aan een groep mensen die ik nog nooit gesproken en nog nooit gezien heb. Het
betekent dat ik al mijn inspanningen in feite onder curatele heb staan. Dat betekent
dat ik vanaf mijn geboorte in feite een slaaf ben. En een slaaf is heel duidelijk want in
het wetboek van strafrecht staat 273F, dat 1s mensenhandel, slavernij. En wat heb je
aan mensenhandel als je dat niet kunt liquideren.... Nou dat komt in het volgende
artikel tot uiting en dat is 274. En dat is de slavernij, mensenhandel wordt
geliquideerd, wordt omgezet in geld en dat is slavernij. De moderne vorm van
slavernij is niet rechtstreeks arbeid verrichten want dan zou het makkelijk herkenbaar
zijn. Nee, de moderne vorm van slavernij heeft een tussenpersoon gecreéerd. En een
tussenpersoon is inderdaad een fictieve relatie met een fictie dat heet een bank/ een
geldschieter.

Dus je arbeid zet je om in fictief geld en met dat fictief geld ga je betalen of een huis
kopen. Maar dat geld is wel een schuld, als je het leent is het een schuld en ben je
nogmaals arbeid verschuldigd. Dat betekent dat je je hele leven gebonden bent aan
iets wat niet bestaat. Dat is voor mij dusdanig onacceptabel met de voorliggende
uitleg dat ik mij niet meer veroorloof om nog langer met deze criminele organisatie
mede te werken. Dat houdt ook in dat ik het niet in een keer allemaal kan stoppen
want ik zit erin, ik ben erin betrokken vanaf mijn geboorte. Maar dat ik elke keer een
stap zal nemen waarbij die mijn band, met uw gemeente in dit geval, steeds zwakker
zal worden. Totdat ik geheel op eigen benen sta.



Het zal nog wel moeite kosten omdat u, waarschijnlijk zich zult verzetten tegen mijn
standpunt, maar wat ik hier heb verteld berust allemaal op feiten en als u goed nagaat
dan kunt u mijn redenatie volgen. Sterker nog, zou u mijn redenatie volgen en zich
daarbij aansluiten dan bevrijdt u daarmee niet alleen mij vroegtijdig, maar ook
anderen. Uzelf, uw vrouw als u die heeft, of uw vriend of uw vriendin, uw kinderen
als u die heeft... In ieder geval de geliefden om uw heen, waarvan ik toch aanneem
dat u die heeft, die zult u daarmee bevrijden.

Als wij in een wereld staan van waarheid en werkelijkheid en feitelijkheid dan
kunnen we samenwerken en het beste ervan maken. Dan kunnen we zelfs afspraken
maken op papier, dan kunnen we zelfs waardecertificaten afgeven, maar ik herhaal en
hier sluit ik mee af: Het enige echte geld is moeite. En alles is ontstaan uit moeite.
Grondstoffen zijn primair gratis, niemand heeft ze gemaakt maar diegene die ze
verwerkt, raffineert, opslaat, verdeelt en fabriceert heeft enig recht op vergoeding of
een tegenprestatie. En dat is fair en dat is eerlijk. En mensen die te oud en te zwak
zijn om dit te verrichten, die hebben gewoon recht op basis van menselijkheid op
hulp om in hun bestaan te voorzien. Want ik ben ook een moment hulpeloos geweest
vanaf mijn geboorte. Dat heeft geduurd tot mijn 18° levensjaar en daarna was ik
handelingsbekwaam, voor de wet en in juridische zin, en dat is ook logisch. Nadien
ben 1k nog bekwamer geworden door levenservaring, u ook! Dat betekent dat wij
verantwoordelijk zijn voor onze daden.

Ik heb het u gezegd, ik heb het u beschreven, u bent getuige, u weet het, u ziet het, u
hoort het, u kunt het naast u neerleggen, maar ik leg het niet naast mij neer.
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