
Beste commissie, raadsleden, voorzitter, wethouder, aanwezigen.  

Mijn naam is Riek Posthumus Ik ben lid- en een van de bestuurders van volkstuinvereniging de Wielewaal. Ik 

spreek vandaag voor 10 volkstuinen, allen van OP zuid. Lombardijen, Zonnehof, Oldengaarde, 

Smeetslandsedijk, Hordijkerveld, Beukehoeve, Phoenix, Maasglorie en natuurlijk voor de Wielewaal,   U heeft 

hier vandaag al gehoord wat het betaald parkeren op zuid voor de diverse verenigingen betekent, dit is in 

grote lijnen voor de volkstuinen niet anders.. in grote lijnen. Graag wil ik u uitleggen waarom de volkstuinen op 

zuid onmogelijk aan het betalen van de parkeerbelasting kunnen voldoen, en hoop ik dat u zich geroepen voelt 

om ons allen bij te staan en uw beslissing in december, om het betaald parkeren op Zuid in te voeren,  wilt 

onderzoeken en herzien.  

De volkstuinen… er is altijd wat te doen op je tuin, een volkstuin onderhoud je niet in 1/2 uurtjes per week. 

Daarbij komen de verplichte gezamenlijke werkbeurten om het park te onderhouden en de leuke vrijwillige 

vereniging activiteiten. Het verenigingsleven geeft menig lid veel voordelen op sociaal, medisch en psychisch 

gebied.  Het grote verschil met een sportclub of speeltuin is dat er in het tuinseizoen van 1 april tot 1 okt 

overnacht mag  worden. Onze volkstuinverenigingen zijn dan ook zoveel meer dan een tuintje… we zijn een 

multiculturele leefgemeenschap. Veel leden, die 3 hoog achter wonen, een aow-tje hebben, geen dikke job 

genieten, niet op dure vlieg vakanties gaan, (dus het milieu hiermee sparen) wat ouder zijn, of juist een jong 

gezinnetje hebben, slapen zomers maar wat graag in hun tuinhuisje, of zijn in de zomer van s ’ochtends vroeg 

tot s ’avonds laat op hun tuinen te vinden.  

Veel van deze leden komen met hun auto, je hebt altijd wel wat te sjouwen;  planten, aarde, gereedschap, 

bouwmaterialen, eten, drinken, kleding, luiers, enz., of ze komen met de auto omdat ze simpelweg wat ouder 

zijn, of verder weg wonen, (volkstuinen zijn schaars) of door wat voor reden dan ook gewoon niet kunnen 

fietsen!  

Het rekensommetje.. Als u denkt, 1 euro 92 per uur dat valt toch wel mee,                                                                                                                                          

Ik zal u een kostenplaatje voorleggen;  4 uur per dag, 5 dagen in een week, komt uit op 38 euro en 40 cent Dit 

is 161 euro en 28 cent per maand, op jaarbasis, 1.935 euro en 36 cent. Weekje slapen, of hele dagen op de 

tuin… 155 euro en 52 cent per week…een slordige 653 euro  per maand!!  5 maanden verblijven op je tuin, 

3.265 euro en 90 cent!! En dan komen daar de herfst, winter en voorjaars uren ook nog bij!  En dit voor 

mensen die wonen in Rotterdam.. Op zuid… U kent vast de statistieken van de meest arme steden in 

Nederland? De meest achtergestelde regio’s in Nederland?  ..Ja precies.. Rotterdam op zuid.  

Dan nu toch nog even de gevolgen voor de volkstuinen in een notendop: Leden blijven gedwongen weg, 

verwaarlozing tuinen zet in, vrijwilligers blijven weg, verwaarlozing complex zet in, het verenigingsleven neemt 

af, inkomsten nemen af, de besturen, ook allen vrijwilligers, dunnen uit, afzwakking van het beleid zet in, 

verwaarlozing tuinen en complex zet door, nieuwe leden blijven weg, leegstand ontstaat, onveilige situaties 

ontstaan, ongewenste bezoekers vrij spel, criminaliteit vrij spel….. beëindiging volkstuinen in zicht… saillant 

detail, dit komt mooi uit met de woningnood.   

Wij  vragen dan ook om uw aandacht, uw hulp en uw inzet. Het kan toch niet zo zijn dat Rotterdammers die al 

betalen voor een stukje grond, de groene longen van de stad, die zij zelf onderhouden, waar zij bloed, zweet, 

tranen, en al hun centen in steken, die ook al een fikse huurverhoging voor dit jaar achter de kiezen hebben, 

nu ook nog parkeerkosten moeten betalen die vele malen hoger uitkomen dan de hele verhoogde huur op 

jaarbasis? Zij dus zo goed als hun hele leven zien instorten, met alle gevolgen van dien. Als de volkstuinen dit 

al overleven zullen er alleen nog de beter bedeelde burgers bivakkeren. Dit was in den beginnen niet de 

insteek van de volkstuinen… die zijn van origine voor het minder draagkrachtige volk. Laten we dit alstublieft 

zo houden.  Alles kost al zoveel..   

Wat mij betreft Hét woord van 2023..Graaiflatie.. Het volk kan betalen. Gratis parkeren bij sportclubs, 

speeltuinen, volkstuinen,  verborgen tuinen, en alle andere recreatie mogelijkheden in de aandacht regio  

Rotterdam zuid is investeren in je burgers en je stad.  



Afijn…Geen betaald parkeren op zuid… Punt Uit!  

Dank voor uw aandacht en wees onderdeel van de oplossing i.p.v. het probleem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


