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De Gaarkeuken van Rotterdam geeft dagelijks warme tweegangen maaltijd aan mensen die daarvoor zelf geen 
geld of middelen hebben. In 2024 verstrekt de Gaarkeuken ongeveer 32.500 maaltijden. Ongeveer de helft 
daarvan geven we gratis weg. Dat lijkt veel, maar op 80.000 mensen die in deze stad onder de armoedegrens en 
deels op straat moeten leven is dat maar een schijntje. 
 
Gelukkig zijn er veel meer instanties en vrijwilligersorganisaties die gratis maaltijden verstrekken. 
Want iedereen in Rotterdam is rechthebbende op eten, niet rechthebbenden bestaan niet. Daarom is het ook 
goed dat op zoveel basisscholen gratis maaltijden worden verstrekt. Immers, een lege maag heeft geen oren. 
 
Het gemeentebestuur heeft echter besloten dat vanaf 1 januari jongstleden mensen die dakloos zijn in de opvang 
moeten betalen voor hun maaltijden. En dat terwijl deze mensen het al moeten doen zonder wat voor voorziening 
dan ook. Eten kopen voor iemand die dakloos is veel duurder is. En dat terwijl maaltijden op school gratis zijn. 
Meten met 2 maten? 
 
Vrijwel iedere Rotterdammer kan aanspraak maken op een toeslag. Ik noem er een paar: Toeslag voor energie, 
voor studie, voor mensen met geldzorgen. Maar ook belastingkwijtschelding of hypotheekrenteteruggave.  
Dakloze mensen in Rotterdam hebben nergens recht op, maar zij moeten nu zelf gaan betalen voor hun primaire 
levensonderhoud. Daar hebben ze geen geld voor, daarom kloppen ze aan op locaties waar wel gratis maaltijden 
verkrijgbaar zijn. 
 
Zoals de Gaarkeuken. We willen deze mensen graag helpen, maar zitten aan onze capaciteit. Nu deze nieuwe 
groep erbij komt, ontstaat een verdringingseffect en gedoe bij de uitdeling van maaltijden. Willen we dat? Moeten 
mensen in deze stad vechten om een warme maaltijd? Nee, vanzelfsprekend niet. Iedereen moet kunnen eten. 
En de gemeente kan dat faciliteren.  
 
Daarom gemeente, toon medemenselijkheid en luister. Schaf betaalde maaltijden in de opvang af. Bied 
opvangplekken en gratis maaltijden aan, waardoor deze groep een menswaardig bestaan kan leiden. Rotterdam. 
Make that happen! 
 


